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BEWOGEN AUGUSTUSMAAND ZOMER 2004 

Een dramatisch fietsongeval op 1 augustus van Bert maakte dat we een onvergetelijke tweede helft 
van het zomerseizoen 2004 speelde… Na een frontale botsing met een auto tijdens de laatste training 
voor de triathlon in Embrun belandde hij zwaargewond in het academisch ziekenhuis in Grenoble.   

 

Emotioneel thuiskomst na drie weken ziekenhuisopname met alle vrienden, familie, personeel en meelevende campinggasten. 
 
De lijst van verwondingen was niet mis: gebroken 
oogkassen, gebroken neus, gebroken 
jukbeenderen, verbrijzelde onderkaak, ingeklapte 
long, twee gebroken ribben, twee gebroken 
nekwervels, één gebroken rugwervel, geluxeerde 
elleboog, en een verbrijzelde duim…. Per helikopter 
werd hij naar het academisch ziekenhuis in 
Grenoble vervoerd, alwaar ze meteen met hem in 
de operatiekamer aan de slag gegaan zijn. Daarna 
heeft hij 24 uur in coma aan de beademing 
gelegen, en nog 10 dagen op de intensive care. Dat 
was een spannende tijd, omdat het niet helemaal 
zeker was of het ruggenmerg en de hersenen 
aangetast waren. Gelukkig bleek na de scans dat 
hij veel geluk had gehad: de breuken van de 
wervels bleken ‘stabiel’ en de fietshelm die hij 
droeg had de schedel goed beschermd!  
 
Op maandagmiddag na het ongeluk werd hij 
wakker en op de vraag of hij zijn voeten wilde 

bewegen reageerde hij direct, met goed gevolg. Wat 
een opluchting! Buiten het altijd aanwezige 
infectiegevaar was in elk geval het gevaar voor zijn 
leven geweken! En wat nog bemoedigender was, 
dat hij (wij) weer een toekomst hadden om naar uit 
te zien!  
 
Emotioneel thuiskomst 
Op 18 augustus mocht hij al uit het ziekenhuis, 
wat verrassend snel was. Omdat er voorlopig geen 
chirurgische ingreep op het programma stond, en 
de tracheo (de opening in de keel voor het ademen) 
goed gedicht was, was de keuze of hij naar huis 
zou gaan of naar een rusthuis snel gemaakt: NAAR 
HUIS! Ook hier blijkt maar weer hoe goed het doet 
om in je eigen omgeving, bij de mensen die je lief 
hebt te zijn. We hebben er een feestelijke 
gelegenheid van gemaakt met spandoeken en 
ballonnen. 
 



 

Bert na een week op de intensive care 
 
Bij de controle in het ziekenhuis op 6 sept. jl. zag 
Bert voor het eerst zelf de röntgenfoto’s. De 
ontzetting was groot. De chirurg bevestigde dat ze 
niet elke dag dit soort gevallen binnenkregen. 
Daarna werd een afspraak gemaakt bij de 
kaakchirurg. Inmiddels is er heel wat geknutseld 
in de kaak van Bert en draagt hij een voorlopige 
prothese.  
 

Wat er over was van de fiets…. 
 
Beschermengel 
Vlak voor de kerst ontmoetten wij de fietser die 
eerste hulp heeft geboden. Zijn verhaal was 
indringend en maakte weer even wat emoties los. 
Deze professioneel opgeleide ‘secourist’ (ehbo’er) 
uit het leger(!) nam initiatief door Bert in de 

stabiele zijligging te leggen, waardoor het bloed weg 
kon stromen en Bert niet zou stikken. Het risico 
van de gevolgen van een eventueel gebroken rug 
was ondergeschikt aan de prioriteit ‘overleven’, zo 
was de inschatting van deze man. Een goede 
keuze, zo blijkt!  
 
Voorspoedig herstel 
Van de fiets en de fietskleding is weinig meer over. 
Het karkas staat nog in de schuur als relikwie, en 
het verknipte outfit heeft Bert onlangs weggegooid. 
Inmiddels heeft hij de weg naar de triathlonclub 
alweer gevonden. Een mooi gebaar van de club is 
dat hij dit jaar geen contributie hoeft te betalen. 
Twee keer in de week gaat Bert alweer naar de 
zwemtraining. Het restaurant is even omgebouwd 
tot privé fitness ruimte met een aantal prachtige 
apparaten, beschikbaar gesteld door de firma ‘Fit-
care’. “Fantastische mensen: nadat ze geschokt het 
nieuws van mijn ongeluk hadden vernomen, boden 
ze meteen aan materiaal voor mijn revalidatie te 
komen brengen. In januari zijn ze vijf dagen bij ons 
geweest, wat een hartverwarmend bezoek was. We 
hebben wat plannen gemaakt voor de toekomst 
voor een eventuele samenwerking. Ik ben weer 
helemaal enthousiast!”, aldus Bert.  
 

Alweer druk met reserveringen voor 2005 
 
Reserveringen zomer 2005 
Vijf maanden later zit Bert weer op kantoor en is 
druk met het verwerken van de reserveringen. De 
bouwplannen om het sanitair uit te breiden zijn 
een jaartje uitgesteld. Deze winter staat in het 
teken van herstel. Eind januari staat opnieuw een 
ziekenhuisopname op het programma voor een 
hersteloperatie van zijn neus. In verhouding een  
kleine ingreep. Voor de implantaten in de 
onderkaak moet hij meer geduld hebben. Niet 
alleen is het chirurgisch een grote ingreep, ook 
verzekeringstechnisch is er een lange weg te gaan. 
Niet dat we het opgeven; dat staat niet in Bert’s 
woordenboek! 
 
 
(Wil je er meer over lezen, dan kan dat in de 
nieuwsbrief die op onze welkomstpagina van de 
website staat www.campingembrun.com) 
 



NIEUWE SPEELTUIN 
 
Op onze website hebben jullie in het fotoalbum 
al de harde werkers van de klusweek 2003 
kunnen bewonderen door wie druk gewerkt 
werd aan het opbouwen van de nieuwe 
speeltuin. In het zomerseizoen 2004 is er 
veelvuldig en naar wij vernomen hebben, met 
veel plezier gespeeld, geschommeld en 
geklommen!  
 

 Hard werken in mei; graven, schroeven, timmeren…. 
 
Lastig klusje 
Het was zeker geen eenvoudige klusje, niet in de 
laatste plaats doordat de speeltuin in zijn geheel 
als bouwpakket werd aangeleverd. De speeltuin 
moest bovendien aan allerlei veiligheidseisen 
voldoen, waarvan de twee belangrijkste waren de 
afstand tussen de speeltoestellen en de diepte van 
de vergrendeling in de grond. Gegraven, gemeten, 
gepast, gezweet, getimmer, gezaag; het gebeurde 
allemaal. En zoals het oude gezegde ‘vele handen 
maken licht werk’ zegt, was het resultaat geheel 
naar tevredenheid! 
 

 Het klusteam 2004 
 


