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 START TOUR DE FRANCE IN EMBRUN 
23 juli start de zwaarste bergetappe van de tour dit jaar uit Embrun. De etappe is 210 km 
lang en gaat over 5 cols. Van Embrun naar Briançon over de col du Lauteret (2058) naar col 
du Galibier (2645). In de afdaling wordt de col du Telegraph (1566)nog even mee gepikt om 
via de la Croix de fer (2067) naar de top van de Alpe d’Huez (1830) te gaan. Deze 17e etappe 
in de tour van dit jaar zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de beslissing voor het 
eindklassement. Dat mag je niet missen!! 
 

 
Regelmatig is de tour de France de afgelopen jaren 
door Embrun gekomen. De ene keer om te finishen 
in Gap met de beruchte Beloki bocht en de ‘short 
cut’ van Armstong, het andere jaar om de col de 
Vars of de col d’Izoard te beklimmen. In 1973 was 
zelfs Les Orres, het skistation dat 15 km en 800 
hoogtemeters boven Embrun ligt, de finishplaats. 
Luis Ocaña won op superieure wijze deze etappe 
en werd later ook tourwinnaar.  Nu dus Embrun 
voor het eerst als startplaats! 
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MACHTIGE MARATHON IN MOOI CHINA  
In de herfst van 2007 kwam een droom uit: lopen op de Chinese muur! De 40ste verjaardag 
van Ilse zijn we gaan vieren in Beijing. Het eerste plan was de marathon te lopen òp de 
muur, maar toen we zagen hoeveel trappen dat waren… Het werd de pré-olympische 
marathon en een ruime week toeristisch toeren. Een verslag van een heerlijke reis. 
 

 
 
Donderdag 18 oktober 
Het is een hectische ochtend van vertrek, waarbij 
één van de poezen op het laatste moment nog even 
in mijn koffer plast, ik vervolgens in Savines le Lac 
de stoeprand een flinke kus met de 
rechtervoorband geef en Ilse spontaan de koffie uit 
haar handen, laat vallen bij het tankstation. Daar 
komt bij dat de bus uit het forenzen dorp Vitrolles, 
waar de we de auto gratis kunnen parkeren, altijd 
bij het vliegveld stopt, maar dat nu net vandaag 
even niet doet. Een gesjeeste reis alsnog naar ‘Lang 
Parkeren’ om uiteindelijk minstens een half uur in 
de rij te staan bij het inchecken…. Conclusie: we 
hebben een zeer voorspoedige reis naar Beiijng. We 
vliegen tegen de tijd in. Dat is gek, want de zon 
gaat niet onder. Weinig slaap is het gevolg, geen 
geweldige voorbereiding voor de marathon…  
 
Vrijdag 19 oktober 
Bij aankomst in Beijing is het direct chaotisch: wat 
een mensen en heel veel auto’s! We laten ons 
afzetten door een taxi bij een hostel die we op het 
internet hadden gevonden. ‘The red Lantern’ is een 
prima onderkomen. Een heus ‘backpakkers hotel” 
waar we de douche en toilet delen met andere 
reizigers en waar een gezellige woonkamer is. De 
wanden zijn dun, zoals het hoort, zodat je niets 

van het gesprek van de buren hoeft te missen. Het 
ligt aan de rand van een ‘hutong’, een traditionele 
volkswijk van Beijing. Het vlees hangt hier aan de 
haak in de zon, de fietsenboer last een nieuw 
frame en de satéstokjes worden alvast bruin 
gebakken 
 
Zaterdag 20 oktober 
Vandaag gaan we op zoek naar onze startnummers 
die we ook via internet geboekt hebben. Met de taxi 
naar de start, in de verwachting om in het 
sponsordorp de rugnummers ‘even’ te halen. Bij 
aankomst zien we echter helemaal niets, nada, 
niënte!. Na wat ronddolen, zien we een auto van de 
organisatie. De inzittenden weten ook niet waar je 
de startnummers kunt halen en verwijzen ons naar 
het internet. We korten het verhaal even 3 uur 
in…….In het Crown Plaza hotel waar veel Nederlanders via 
een veel te duur reisbureau zitten vinden we een adres waar 
we onze nummers kunnen halen. Taxi in, na 40 minuten file 
rijden en slingeren door de stad komen we bij een groot 
kantoor en jawel: op de 7e etage is het afhalen van de 
rugnummers. Echter niet die van ons…, wij moeten bij een 
ander buro zijn. Taxi in, na 20 minuten file rijden en 
slingeren door de stad komen we bij een ander 
kantoorgebouw, die nog hoger is, en ja, er is een 
afgifte punt van rugnummers, maar…. niet die van 



ons! Er is iets mis gegaan bij de inschrijving en we 
krijgen een nummer van iemand anders. 
Opluchting want we kunnen mee doen !!!!!  
 

 
Nummertje drieduizendachthonderdacht meld zich! 
 
Zondag 21 oktober 
Op de ochtend van de marathon blijkt het best 
aardig georganiseerd te zijn. De start op het plein 
van de hemelse vrede kan helaas niet doorgaan 
door een politieke bijeenkomst en dus speelt het 
hele circus zich af rondom het Olympisch atletiek 
stadion waar we later ook zullen finishen. Twee 
kilometer na de start kunnen we door de brede 
straten al ons eigen tempo lopen. De eerste twintig 
gaan soepel, oké de lucht is niet zo zuiver, maar 
later zal blijken dat het één van de helderste dagen 
is.  
 
Bert maakt een praatje met Marcel Wouda en Ilse 
haar heerlijke onschuldige openingszin: ‘Gôh, wat 
ben jij lang’, verleidt Bas van de Goor om haar 10 
km te volgen. Zo rond de 30 km gaat het wat 
minder soepel. Er zijn al veel Chinezen uitgevallen, 
vooral de blote voeten lopers zien we niet meer. 
Andere Aziaten maken meer indruk door 
regelmatig achteruit te lopen of door vrolijk touwtje 
springend ons voorbij te komen. Er staan bussen 
klaar bij het 30 en 35 km punt om uitvallers 
verder te brengen. De deuren staan verleidelijk 
open en het gaat toch echt moeizaam nu met nog 7 
km te gaan.  
 
De innerlijke overtuiging dat we nog lang niet moe 
zijn, sleept ons voort. Met het Olympisch station 
‘Birdsnest’ in zicht proberen we weer een beetje 
van de oude allure terug te winnen. Eénmaal  het 
atletiek stadion binnengekomen krijgen we weer 
vleugels. Het rondje op het tartan gaat veel te snel 
voorbij: wat is het hier groot! Na de finish worden 
we meteen door geduwd naar de catacomben waar 
de bananen en energiedrankjes rijkelijk op ons 
staan te wachten. Ilse komt wat later binnen. 
Helemaal kapot, maar erg trots dat ze doorgelopen 
heeft en zo haar droom en 40e verjaardagcadeau 

verwezenlijkt. Bas bedankt haar voor het goede 
haas werk. 
Zondag 22 t/m donderdag 25 oktober 
De volgende dagen strompelen we langs de 
lamatempel, de verbodenstad, het plein van de 
hemelse vrede en het zomerpaleis. Het is 
fantastisch en erg indrukwekkend. Dit geldt ook 
voor het eten; met stokjes proppen we onze 
monden vol en mompelen: ‘Chinees eten is het 
allerlekkerste wat er is’.  
 
De laatste dag hebben we bewaard om over de 
Chinese muur te wandelen. We komen aan om 
acht uur in de ochtend, de zon komt net door de 
mistflarden en laat een geweldig beeld zien van dit 
onmenselijke bouwwerk. Een muur van 6000 km 
over de toppen van de bergen om een land te 
beschermen tegen andere bevolkingsgroepen. Je 
moet er maar op komen. Er af komen gaat 
overigens een stuk gemakkelijker met de 
rodelbaan.  
 

 
A dream comes true!! Ik loop op de chinese muur! 
 
Vrijdag 26 oktober 
De dag na de laatste dag krijg je niet zo maar. Door 
de smog kan ons vliegtuig niet landen en wijkt uit 
naar elders waardoor we een dag later pas kunnen 
vertrekken. Deze extra avond besteden we in de 
Chinese sauna. Mannen en vrouwen gescheiden, 
overal grote tv-schermen en een fantastische 
verzorging. Het bier waarmee iemand naar binnen 
komt is toch niet voor onze dorst; hij sprenkelt het 
over de hete stenen. Na een hele lange massage 
met schrub-, schaaf-, klap-, olie- en 
jampotbehandeling, komen we elkaar weer tegen in 
pyjama in de relaxruimte. Het was even zoeken; 
Ilse lag op een fauteuil die 3 keer te groot was met 
een dame die haar voeten masseerde, kijkend naar 
de Chinese ‘ Goede tijden, slechte tijden’ 
 
Het was een zeer bijzondere reis. Een verrijking op 
cultureel en culinair gebied, die de ogen doet 
openen en ons laat na denken over de vaste 
waarden in ons leven. 
Meer foto’s op www.campingembrun.com 



BEWAARCAMPING 
Nèt iets leuker in de KCK!! 
Ook dit jaar lopen de reserveringen voor de 
maand juli weer buitengewoon goed. Tot onze 
aangename verrassing ook veel nieuwe gasten, 
natuurlijk door de fantastische mond tot mond 
reclame waar al onze (oude) gasten zich 
schuldig aan maken…(dank je wel!). In enkele 
reserveringsmails echter, werd de verwijzing 
gemaakt naar een vermelding over onze 
camping in de KCK, Kampeer & Caravan 
Kampioen, het leukste campingmagazine van 
Europa en officiële orgaan van de ANWB. 
 
Tijdens ons bezoek aan Nederland in de 
kerstvakantie was de eerste gang aldus naar een 
boekhandel om deze uitgave in ons bezit te krijgen. 
Extra spannend was het, omdat dit nummer van 
de KCK de nominaties bekendmaakte voor de 
verkiezingen ‘Camping van het jaar’. Er zijn 
verschillende categorieën waar wij eventueel in 
zouden passen: “De mooiste camping in de Natuur, 
Bergen” en “De leukste camping voor gezinnen met 
kinderen tot 12 jaar”. Niets lijkt ons geweldiger om 
bij het 10 jarig bestaan (in 2009!!) van onze 
camping een kroon op ons werk te mogen zetten 
met een dergelijke nominatie! 
 

 
 
Als campingeigenaar heb je daar echter totaal geen 
invloed op. De ANWB houdt streng toezicht op de 
spelregels om de objectiviteit zo groot mogelijk te 
houden. De keuze voor de nominaties wordt 
gemaakt door de lezers van de KCK en de 
bezoekers van de website www.anwb.nl, die hun 
stem kunnen uitbrengen. Met enige verbazing een 
klein beetje jaloezie natuurlijk, zagen we dat niet 
wij, maar onze collega ‘Camping Des Princes 
d’Oranges’ in Orpièrre genomineerd was voor de 
categorie ‘Natuur en Bergen’. Verbaasd, omdat wij 
de camping goed kennen. De omgeving is mooi, 
maar wat ons betreft lang niet zo veelzijdig als bij 
ons. Het sanitair is verouderd, het restaurant een 
‘kantine’. Afijn, wij zijn zéker niet objectief… 
 
Met de blik weer gericht op vandaag kunnen wij 
alleen maar constateren dat het heel goed gaat met 
onze camping en we waren dan ook super blij toen 

we zagen dat we ruime aandacht krijgen bij de 
maandelijkse rubriek ‘Bewaarcampings’. Voor wie 
nieuwsgierig is geworden raden we aan het januari 
nummer in huis te halen en snel te kijken op 
pagina 115. KCK lezers en ANWB redactie 
HARTELIJK BEDANKT!! Een prachtige publiciteit 
in begin van het jaar 2008; beter konden wij ons 
niet wensen. 
 

MART SMEETS 
Een ontmoeting in Embrun 
Een mooie gelegenheid deed zich deze zomer 
voor toen het tv-programma van bekende 
verslaggever Mart Smeets de live-opnames in 
het centrum van Embrun kwam filmen.  
 
Een paar maanden te voren hadden wij contact 
gezocht met het voorstel het praatprogramma uit 
te zenden vanaf het terras van onze camping. 
Helaas zat dat er niet in, maar het pittoreske 
pleintje in het centrum van Embrun kwam 
gemakkelijk door de selectie. En dus kwam het 
hele circus met grote vrachtwagens, spotlights en 
de hele cast van het tourprogramma van Smeets in 
juli voor de opnames. Natuurlijk liep de hele 
camping uit; wat dat betreft hadden we net zo goed 
op ons terreintje kunnen blijven… Een korte 
kennismaking kon uiteraard niet uitblijven. Dat 
Mart een wijnliefhebber was wisten we al, en het 
deed ons deugd dat de huiswijn van ‘La vieille 
ferme’ pontificaal op de ronde tafel lag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huiswijntje ‘nèt iets lekkerder!’ 

 



NIEUWE RECEPTIE 
Alweer een feestje!! 
In juni 2007 hadden we weer een feestje. De 
feestelijke opening van onze nieuwe receptie en 
het inluiden van het prachtige nieuwe podium. 
Het had wat voeten in aarde… 
 
Even kort bijpraten: in juni 2006 zijn we begonnen 
met het aanvragen van de nodige vergunningen 
voor het verbouwen van de oude ‘antieke’ 
hurktoiletten. Dit leek een formaliteit, maar niets 
bleek minder waar! De dame bij de 
overheidsinstantie vond het geen goed plan om er 
een receptie in te bouwen vanwege het 
overstromingsgevaar van de Durance. Een beetje 
creatieve ondernemer zoekt dan een andere 
bestemming voor het gebouw: voorraadhok. Het 
plan was gesmeed, de aanvragen ingediend…. 
 

 
Overleg in de klusweek: Zo lang ongeveer? 
 
Het wachten op antwoord duurde natuurlijk veel te 
lang. Met een kleine begroting zoals in ons bedrijf 
moet je veel zelf doen om het betaalbaar te houden. 
Daarbij is tijd dan een groot goed, want het moet 
toch wel klaar voor het seizoen begint. We waren 
alvast begonnen toen de sloopvergunning kwam: 
alles mocht weg behalve een pilaar, de muur van 
zwerfkeien en het metalen hekwerk. Dat kwam 
even goed uit, want ook al lag het hele gebouwtje al 
plat, deze drie elementen stonden op de planning 
om terug te komen. Vol vertrouwen wordt de 
verbouwing voortgezet: het gaat allemaal goed 
komen!  
Het is eind april, het dak zit er op, de muren zijn 
gestuukt en de tegels liggen op de vloer als er weer 
bericht komt van de prefectuur: “Nee, u mag daar 
geen voorraadhok bouwen, dat is niet de goede 
plek”. Boosheid, verbazing, onbegrip en frustratie 
zijn de verschillende emoties die dan zo voorbij 
komen. Een lange duurloop doet dan 
wonderen….Onder het mom: ‘het gebouw staat er 
nu toch al’ storten we ons in de klusweek in mei op 
de afwerking.  
 
De isolatie en aftimmering van het plafond, het 
schilderen van al het houtwerk en het bouwen van 
een podium aan de terraskant zijn de klussen die 
met veel energie en gedrevenheid door onze 

vrienden worden volbracht. De tekening voor het 
podium, wordt nog drie keer besproken en 
aangepast, maar dan staat er vervolgens ook een 
fantastisch stevig en zeer creatief platform.  
 
In juni zijn we klaar voor de opening. 
Traditiegetrouw een goede reden om een feestje te 
bouwen. Johan Scholtanus wordt de winnaar van 
de spelletjes middag en mag de officiële opening 
verrichten. Met een energieke beweging stormt hij 
door de papieren deur van de fonkelnieuwe 
ontvangstruimte en is het open voor iedereen die 
een praatje wil maken, zich in wil komen schrijven 
of toeristische informatie komt halen.  
Voor ons is het een geweldige ruimte om in te 
werken. Het is ruim, er is veel licht en een mooi 
uitzicht op Les Orres, de Pic du Morgon en de 
Méale. Daarnaast hebben we veel hout gebruikt en 
is de balie gemaakt van “Pin Cimbro” een 
houtsoort hier uit de buurt, die groeit in een zeer 
rustig tempo boven de 1600 meter. De tekening in 
het hout is geweldig en de geur die het afgeeft is 
ook bijzonder prettig. Je zou echt langs moeten 
komen om het te ruiken.  
Hoe het verder gaat met de vergunning is nog even 
onduidelijk. In juli kregen we bezoek van de 
prefectuur om te meten en foto’s te maken, waarop 
vervolgens de gendarmerie ook kwam informeren. 
Misschien wordt het nog spannend, maar voorlopig 
zijn we erg trots op onze nieuwe receptie, krijgen 
we erg veel complimenten en is het heerlijk werken 
daarbinnen.  
 

 



BEETJE CULTUUR 
Architectuur in en om Embrun 
Het mag wel eens gezegd worden dat er in de 
Alpen meer te zien is dan bergen…. Hoewel, 
het is natuurlijk wel waar dat de bergen zorgen 
voor een groot genot voor onze ogen en dat het 
landschap samen met de strak blauwe hemel 
en de bijna altijd schijnende zon zorgen voor 
een zeer bijzondere weerkaatsing van het licht, 
wat menig schilder heeft geïnspireerd, ook de 
architectuur is de moeite waard van een 
bezoek.  
 
Château Picomtal - Crots 
Dit prachtige kasteeltje met zijn vier torens werd in 
tussen 2000 en 2003 geheel gerestaureerd in 
oorspronkelijke stijl door de sympathieke 
fransman Jacques Peureux en zijn Amerikaanse 
vrouw Sharon. Het kasteel dateert uit de 13e eeuw. 
Deze vroegere ‘donjon’ is tegenwoordig 
ontmoetingsplaats voor diverse culturele 
festiviteiten (zoals concerten in de zomer), alsook 
een sprookjesachtige ‘chambre d’hôtes’.  
www.picomtal.fr 
 

 
 
Abbaye de Boscodon - Crots 
Deze abdij, gebouwd in 1142 is waarschijnlijk de 
meest bekende van de omgeving. In het midden 
van een groene heuvelachtige vallei in het hart van 
een prachtig bos, dicht bij de ‘Pic de Morgon’, 
vinden we één van de meesterwerken in de 
religieuze architectuur van de locale regio. In 1791 
werd de Abdij verkocht als een nationaal erfgoed 
waaruit de nu nog bloeiende vereniging ‘Vrienden 
van de Boscodon’ is ontstaan. Een prachtig staaltje 
middeleeuwse architectuur, met als hoogtepunt de 
Romaanse kapel.  
 
Mont Dauphin - Guillestre 
Het fort Mont Dauphin domineert het valei van de 
rivier de Guil en de Durance en is gebouwd door de 
beroemde architect Vauban (Boertange!) in het jaar 
1693 om zich te verdediging tegen de veelvuldige 
aanvallen van de Hertog van de Savoie. 
Tegenwoordig is het vestingstadje bewoond door 
permanente bewoners die zorgen dat het 
authentieke karakter bewaard blijft. In de zomer 

zijn er prachtige (avond) voorstellingen te bezoeken 
over het leven van Vauban en de bouw van Mont 
Dauphin. 
 

 
Vestingstad Mont Dauphin in Guillestre 
 
Notre Dame du Réal – Embrun 
Deze prachtige kathedrale in het oude centrum, 
opgedragen aan de heilige maagd Maria, is 
gebouwd tussen 1170 en 1220 en wordt 
beschouwd als één van de belangrijkste historische 
monumenten in de Alpen. De klokketoren, alsook 
de Rosace op de façade zijn karakteristiek aan de 
Gotische bouw. Uiteraard is deze plek een 
hoogtepunt in de historische wandeling door 
Embrun.  
 

DEVIATION 
Rondweg eindelijk gebruiksklaar 
Tromgeroffel, blazende horens en dansende 
mensen, de Déviation, omleiding van de route 
nationale om Embrun, is klaar! 
 

 
De déviation op 8 februari 2008 
 
Het is geweldig dat er geen vrachtwagens meer 
door het centrum van Embrun rijden en de file 
naar het dorp ook uit een grijs verleden lijkt. Nu 
gaat iedereen die niet in Embrun zelf hoeft te zijn, 
op de rotonde voor de Durance rechtdoor om een 
paar kilometer later bij Chateroux les Alpes weer 
op de oorspronkelijke route te komen. De rotonde 
daar verdient misschien nog wat aandacht, want 
die is er wat ons betreft niet overzichtelijker van 
geworden (maar dat zal onze Hollandse 
nuchterheid wel zijn). we hangen de vlag uit: na 5 
jaar wachten is de déviation klaar! 



KALENDER 
Sportieve activiteiten zomer 2008 
Het is niet ondenkbaar dat het overzicht even 
weg is met al die sportieve activiteiten voor 
deze zomer. Hieronder geven we nog even een 
overzicht: 

• 1 juni Marathon en halve marathon van 
Embrun. Een fantastisch parcours dat 
bestaat uit twee ronden, waarbij het publiek 
heel goed de prestaties van de atleten kan 
volgen. Het is hetzelfde parcours als tijdens 
de triatlon. Dit jaar is er al een grote groep 
Globe runners uit het Noorden van 
Nederland die mee gaat doen. 

• 17 juli  De etappe van de Tour de France, 
Embrun – Alpe d’Huez wordt gefietst door 
campinggasten van La vieille ferme. 

• 23 juli  Start van de zwaarste bergetappe 
uit deze Tour de France.  Embrun – col de 
Lauteret, col du Galibier, col du Telegraph, 
col de la croix de fer met finish op de Alpe 
d’Huez. 

• 15 aug Embrunman. ’s Werelds zwaarste 
triatlon. Dit jaar wordt er ook de Olympische 
afstand georganiseerd.  

• Elke 14 dagen een prestatietijdrit op de fiets 
naar Les Orres 

En verder kan je de hele zomer elke week 
2x hardlopen met Ilse en/of 2x fietsen met 
Bert onder het motto: “Meedoen is 
belangrijker dan winnen!” 
 

WANDELPAD  
Met de ogen dicht  
Eén van de aantrekkelijke kanten van Camping ‘La 
vieille ferme’ is toch altijd wel de centrale ligging. 
De korte wandelafstanden naar het plan d’eau, de 
supermarkt en het centrum van Embrun zijn grote 
voordelen. Op aandringen van de Nederlandse 
campingbaas is afgelopen jaar het wandelpad naar 
het plan d’eau (en dan vooral de passage onder de 
brug) zwaar verbeterd. Dat het wandelpad naar 
Embrun ook aangepakt moest worden bleek toen 
in juni een campinggast naar beneden rolde en in 
het ziekenhuis terecht kwam. Gelukkig was het 
niet ernstig en kon hij na 2 dagen weer naar zijn 
caravan terug. Dit najaar heeft de gemeente ook dit 
pad goed onder handen genomen. Het is dat het 
uitzicht zo mooi is daar, anders zou je bijna met je 
ogen dicht naar beneden kunnen lopen! 
 

 

UITDAGING 
Campingbaas bevangen door 
tourkoorts! 
Als je op de voorpagina leest dat de tour in Embrun 
start, kijk je er toch weer anders tegenaan. Het is zo 
dichtbij en als ik dan zie wat die mannen gaan 
fietsen, denk ik toch al snel, zou ik dat ook kunnen? 
Stel je voor!. Het prikkelt me, het daagt me uit, want 
het is toch wel heel serieus ver, met veel 
hoogtemeters. Herkennen jullie dit gevoel, die 
prikkeling, die uitdaging? Als we nu een kleine 
week van te voren, 17 juli, die etappe alvast gaan 
fietsen? Ik heb al een bus geregeld die ons volgt, de 
supporters en de ravitaillering meeneemt en ons 
weer thuis brengt van de Alpe d’Huez naar Embrun. 
Er zijn al een aantal fietsers aan het trainen om 
mee te gaan en ik ga zeker!  
Mail me naar: info@campingembrun.com 

 

 
 

BUITENSPORT 
Nog altijd grensverleggend bezig! 
Nog altijd razend populair zijn onze 
buitensporten. In samenwerking met PBO, een 
buitensportbedrijf uit België verzorgen we elke 
week een uitgebreid programma.  
 
Ook de ‘Die Hards’ die al vaker meegeweest zijn 
met raften komen aan hun trekken: behalve de 
Durance zit nu ook de wildwaterrivier de  Guil 
regelmatig in het programma, afhankelijk van de  
waterstand nemen we je mee op een onvergetelijk 
raftavontuur! 
 

 



Erg in trek zijn ook de Via Ferrata’s. In de nabije 
omgeving zijn vele mogelijkheden om deze ‘klim-
wandeling’ te doen. Samen met een instructeur 
verleg je je  grenzen door een ijzeren kabel aan de 
steile rotswand te volgen; helm, gordel en goeie 
schoenen zijn onontbeerlijk materiaal. De 
uitzichten over de dalen zijn een beloning voor je 
inspanningen die je angsten als sneeuw voor de 
zon doen verdwijnen! Gewoon een keer proberen! 
 

VOLLEYBALVELD 
Een aardverschuiving!! 
Elk jaar vraagt onze campingbaas zich weer af 
hoe hij het terrein kan verfraaien. De aandacht 
aan de groenvoorziening is daarom erg groot. 
Dit jaar is het speelveld aan de beurt. 
 
Al hadden de jeugdigen het al erg goed op camping 
la vieille ferme met hun hangplek waarop 2 
tafeltennistafels, tafelvoetbalspel, dartbord en 
kampvuurplaats, het wordt dit jaar nog mooier. 
Het volleybalveld schuift door het egaliseren van 
het terrein een stuk op naar de ingang waardoor er 
meer ruimte ontstaat voor de hangplek. De 
kampvuurplaats heeft ruimte gemaakt voor een 
mini bergketen waarover de Chinese muur (in 
hout) slingert. Dit zorgt voor nog meer privacy en 
een heerlijke ronde dijk waar je lekker tegen aan 
kan liggen. Ook de afscheiding bij de muur is nog 
weer mooier geworden. Er staan 15 cypres leylandi 
(een soort reuze conifeer) van ieder 4 meter hoog 
die in 2 jaar een dichte haag moet gaan vormen.  
 
Verder komt er extra meubilair om op te zitten: 
drie overdekte picknicktafels, ontworpen en 
gemaakt door de leerlingen van het beroepslyceum 
dat tegenover onze camping staat. Hier worden 
jonge mensen opgeleid tot skileraar samen met een 
technisch beroep. Eén van de specialisaties is 
houtbewerking’. Vorig jaar heeft deze school een 
prestigieuze prijs gewonnen voor het beste 
ontwerp, dat zowel technisch goed in elkaar zat, 
als wel dat het ecologische aspect OK was én dat 
het een kans heeft voor grote productie. Wij zijn 
één van de eerste afnemers.  
 

 
 
Alsof dat nog niet genoeg is, komen er ook nog 
meer spelen. Wat dat wordt blijft nog even een 
verrassing: daarvoor moet je echt gewoon langs 

komen! Overigens betekent dit niet dat je nu nooit 
meer van de camping mag. Samen kampvuur 
maken langs de Durance of met je vrienden gaan 
zwemmen in het plan d’eau is natuurlijk ook veel 
te leuk om te missen. 
 

PERSONEEL 
Kanjers gezocht! 
Wat een superteam hadden we weer vorig jaar! 
Steve en Sylvia in het restaurant, Arnaud als 
onderhoudsman, Martijn, Rosalien en Janneke 
voor de animatie en de kinderen.  
 

 
Een kleurrijk gezelschap: team 2007 
 
Recreatieteam 
Voor de zomer van 2008 zoeken we natuurlijk weer 
net zulke leuke mensen, zodat we opnieuw een 
gezellig en gemotiveerd team kunnen vormen. De 
belangrijkste criteria zijn dat je minimaal 18jaar 
moet zijn en een rijbewijs moet hebben. Verder is 
het een pré als je al wat ervaring hebt in het 
recreatiewerk. Als je ook nog tegen een beetje 
werkdruk kan, een liefhebber bent van mooi weer, 
en misschien zelfs wat Frans spreekt, dan moet je 
zeker een mailtje sturen met een leuke brief, een 
CV en een (te) gekke foto van jezelf!  
 
Restaurant 
De kok is vertrokken naar Bretagne en dus zoeken 
wij een leuke, enthousiaste kok voor deze zomer. 
We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, dus 
een beetje ervaring moet je wel hebben. Daarnaast 
zoeken we bovendien een leuk stel vrienden (of 
echtpaar) die ervaring heeft in de horeca en zin 
heeft het restaurant samen te runnen in de 
zomermaanden. In samenwerking met ons krijg je 
alle ruimte om je eigen creativiteit en 
ondernemersgeest te ontplooien. Kansen doen zich 
voor! 
 

WWW.CAMPINGEMBRUN.COM 
info@campingembrun.com 
telefoon: 0033 49243 0408 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


