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NIEUW TE BOEKEN VANAF JUNI 2011  
WWW.VAKANTIEHUIS-EMBRUN.NL 

Winters plaatje van de voorgevel van ons nieuwe vakantiehuis “LES CHEMINS CROISES”in het Nederlands „Waar wegen kruisen‟ 

 

Voilà ons nieuwe vakantie optrekje op steenworp 

afstand van de camping. We noemen het “Les 
Chemins Croisés”, vertaald in het Nederlands: 

“Waar wegen kruisen”. Het huis biedt plaats aan 

15 personen en is daarom ideaal voor een vakantie 

met 3 families of een intieme vriendengroep. De 

villa ligt in de gemeente Saint Sauveur op 1200 

meter hoogte en heeft een adembenemend uitzicht 

over het meer. Embrun en het skigebied Les Orres 

liggen beide op slechts 10 minuten rijden. De 

perfecte uitvalsbasis voor een zomer- of een 

wintersportvakantie!  Je kunt rechtstreeks boeken 

via de website: www.vakantiehuis-embrun.nl 
of via de link op de vertrouwde website van de 

camping! 

Lees snel meer over dit unieke project!

                                                      
 

Colofon: 
Redacti:e Ilse & Bert Mulder  

Camping „la vieille ferme‟ 
05200 Embrun Frankrijk 
www.campingembrun.com 

http://www.vakantiehuis.nl/
http://www.campingembrun.com/


VAKANTIEVILLA MET PANORAMISCH UITZICHT  

“Als de vrucht rijp is, valt hij van de boom”. Al enige jaren sluimert het idee om weer iets 
nieuws erbij te starten. Zou het een wellness centrum moeten worden? Een 

trainingscentrum? Een tweede camping? We hielden onze ogen en oren open en uiteindelijk 

zijn we als een blok gevallen voor een droom van een vakantiehuis “Les Chemins Croisés”. 
 

Toeval bestaat niet 
Op een winterse woensdagmiddag, de zon stond 

zoals gewoonlijk hoog aan de hemel, de lucht 
stralend blauw, stuit Bert, als hij tijdens de 

theepauze even over het internet surft, op een 

„propriété‟ die te koop staat. Het lijkt interessant: 

veel vierkante meters, potentieel voor een 

zwembad, niet ver bij de camping vandaan… zullen 
we een kijkje gaan nemen? De afspraak met de 

makelaar is snel gemaakt en diezelfde middag nog 

zitten we in de auto op weg naar de locatie. 

 

 
Uitzicht vanaf het balkon… 

 

Eenmaal in de auto komen we er al snel achter dat 
er een misverstand in het spel is: de makelaar 

heeft een afspraak gemaakt met de eigenaren van 

een heel ander huis. Toeval of destiny? We gaan 

gewoon kijken. We hebben niets te verliezen en die 

mensen verwachten ons.  
 

 
Winters uitzicht vanuit de tuin 
 

Enkele minuten later staan we voor een prachtige 

villa met het mooiste uitzicht ooit. De gevleugelde 

uitspraak van Bert dringt zich aan ons op: “Kansen 

doen zich voor: herken ze en gebruik ze!” We 

worden welkom geheten door mevrouw Mulli, een 
oudere Franse dame, keurig in de make-up. 

Mulder of Mulli, what‟s in a name? De Molenaren 

ontmoeten elkaar daar waar de wegen kruisen: 

“Les Chemins Croisés” opent haar deuren…. 

 

Ruimte! 
We komen de villa binnen via de grote houten 

garagedeuren. Er is ruimte: we zien direct 

mogelijkheden en onze (commerciële) hersens 
draaien op volle toeren! Minstens plek voor 4 

auto‟s, of misschien voor een fitnesszaaltje, of toch 

een hangplek voor de kinderen met pingpongtafel 

en dartbord? De keuken is van hout en voorzien 

van alle gemakken, en wat vooral opvalt is de 

ingang naar het terras waar de zonnestralen vrolijk 
om een hoekje naar binnen kijken.  

 

 
Het terras bij de keuken 

 

Koopkriebelsssss! 
Via een ruime vaste trap dalen we af naar de 

begane grond, waar nog twee slaapkamers met 

hetzelfde prachtige uitzicht en een aparte 

badkamer op ons wachten. De bibliotheek maakt 

indruk, maar onze blik is vertroebeld doordat we al 
sinds binnenkomst door een vakantiebril kijken. 

Hier zien we vooral mogelijkheden voor extra 

slaapruimte. Het begint nu echt te kriebelen! 

 

We eindigen de rondleiding met een kijkje in de 
tuin. Een prima onderhouden „park‟ van 6000m2.  

We stuiten op een soort tuinhuisje achter in de 

tuin. Er moet het één en ander gebeuren, maar zou 

dit niet een fantastische plek voor een sauna zijn? 

Het is een koud kunstje om ons in te beelden hoe 

onze gasten na het saunabad in hun blote billen de 
openlucht jacuzzi instappen! 

 

Tussen Embrun en Les Orres 
De ligging van de villa is perfect. We hebben het 
geklokt: in 10 minuten rijden ben je in het 

skigebied Les Orres en in dezelfde tijd sta je bij het 

plan d‟eau in Embrun. Zoals gezegd is er plek voor 

15 personen, dus ideaal voor een vakantie met 



meerdere gezinnen of een gezellige vriendenclub. 

Leuk detail om te weten is dat de koopakte op 1 

april 2011 passeert, net als 11 jaar geleden de 

koopakte voor de camping ook op 1 april getekend 

werd. En dat bleek een goeie grap te zijn waar we 
nog steeds plezier aan beleven! Wij geloven er 

helemaal in. Dit wordt opstellen in rijen van drie! 

 

Buiten (huis) kansje 
De gîte, of het vakantiehuis, kan je nu al boeken 

voor de periode vanaf juni. Daarna gaat het los en 

blijven we vervolgens het hele jaar open. Je kunt 

de villa in het hoogseizoen alleen per week 

reserveren. Wil je graag een midweek of een 
weekend komen, dan kan dat in de 

tussenseizoenen (lente en herfst).  

 

De website is sinds begin februari in de lucht: 

www.vakantiehuis-embrun.nl. Natuurlijk gaan 

we deze site de komende maanden en jaren alleen 

maar opleuken als er steeds meer foto‟s en 

vakantieverhalen van jullie bijkomen!  

De tarieven, boekings- en betalingsvoorwaarden 

vind je allemaal op de website. Ik zou maar niet te 
lang wachten. Dit is een buiten (huis)kansje! 

 

VRIENDENCLUB  
“LES CHEMINS CROISES” 
Toen we 11 jaar geleden ons vertrek naar 

Nederland voorbereidden, hadden we de 

ludieke actie bedacht dat je vooraf 21 nachten 
op de camping kon kopen.  

 

Dat leverde een eerste vaste gastenkring op en was 

de basis van een camping vol met vrienden die 

inmiddels aanvoelt als een warme deken die je in 

de winter op kille, stille dagen nog eens over je 
heen trekt. Met de villa gaan we een stapje verder 

en willen we een donzen dekbed: we nodigen jullie 

uit om lid te worden van de vriendenclub “Les 

Chemins Croisés”. In ruil daarvoor geven we het 

volgende weg: 
 

 verloting op 1 mei onder de clubleden van: 

1e prijs: één week gratis verblijf 

2e prijs: 50% korting op één week 

3e prijs: 30% korting op één week 

 eenmalig 15 % clubkorting op één week 

indien je boekt voor 31 december 2014. 

 Kijk voor de voorwaarden even op de site, 

zodat je niet voor verrassingen komt te 

staan. 

Lidmaatschap en uitslag verloting 
Er kan maar één lidmaatschap per gezin zijn en er 

zijn éénmalig kosten aan verbonden van 50€ per 

gezin. Je kunt op ieder moment lid worden, echter 

deze specifieke clubaanbieding is geldig tot 1 mei 

2011 en alleen voor (oud)campinggasten. Het 

lidmaatschapsgeld kan je overmaken op onze vaste 
Rabobank rekening in Leusden 30.65.68. 497, 

o.v.v. vriendenclub “Les Chemins Croisés”.  

 

Vergeet niet je naam en je email adres aan ons te 

mailen, zodat wij je, na ontvangst van je 

lidmaatschapsgeld, snel een bevestiging van je 

clublidmaatschap kunnen sturen. Op 1 mei 2011 

houden wij de verloting onder toezicht van de 
notaris van Embrun en krijg je in diezelfde week 

nog bericht of je bij de gelukkige winnaars hoort.  

De uitslag kan je natuurlijk ook op de website 

vinden www.vakantiehuis-embrun.nl 

 
ZIGEUNERS VERHUISD! 
Het heeft lang geduurd, maar nu is het echt zo 
ver: de zigeuners hebben een ander terreintje 

gekregen van de burgemeester.  

 

Ver weg 

Het terreintje ligt er piekfijn bij: er is plaats voor 30 
families en elke plek heeft eigen sanitaire 

voorzieningen. Het lijkt wel een 4sterrencamping! 

Het terrein ligt een aan de déviation (de omleiding). 

Lekker ver weg dus en dat is goed nieuws voor de 

kampeerders van “La vieille ferme!” Niet dat we wat 

tegen de zigeunercultuur hebben, maar eerlijk is 
eerlijk, het is toch wel veel fijner dat het nu ook 

netjes is naast de camping.  

 

Roemenen 

Overigens is er voor de groep Roemenen nog geen 
apart terreintje gevonden. Zij zijn „verhuisd‟ naar 

het weiland iets verderop, achter de talud. Ook 

goed nieuws, want dat betekent dat ze buiten ons 

gezichtsveld en buiten gehoorafstand blijven. En 

dus kunnen we onze slagzin weer met ere 

toepassen: Camping „La vieille ferme‟ net iets 
leuker! 

 

NIEUW JASJE RESTAURANT 
Vorig jaar las je er al over in de 
campingcourant: we hadden plannen om het 

restaurant te verbouwen. Toen kwam het er 

niet van, maar dit jaar houden we woord: het 

restaurant krijgt een nieuw jasje!  

 
Binnen is de sloop al begonnen en wordt de bar 

gescheiden van de keuken. Veel ruimte is 

gewonnen door de oude „voederbak‟ weg te slopen 

en komt er een volledig nieuw smaakvol interieur.  

 

 
Vol terras tijdens WK voetbal kijken 

http://www.vakantiehuis-embrun.nl/


Houten vloer 

Ook buiten gaat het een beetje veranderen. Een 

deel van het terras krijgt een houten vloer. Een 

lage omheining van drijfhout moet het plaatje 

afmaken. Het plan is om de televisie een vast 
plaatsje aan de wand te geven, maar bij het ter 

persen gaan van deze krant is het 

verbouwingsproces nog in volle gang. Je weet dus 

nooit wat er nog gaat gebeuren! De beste manier 

om dat te weten te komen is gewoon weer komen 
kamperen! 

 

PERSONEELSKRIEBELS 
Elk jaar zijn we weer op zoek naar 

enthousiaste jonge mensen die bij ons het 

zomerseizoen willen komen werken.  

 
Recreatiewerk 

Heel goed nieuws is dat onze recreatiewerkers 

Stefan en Jeanine deze zomer weer terugkomen! 

Dat wordt alweer hun 3e zomer en daar zijn we 

super blij mee!  

 

 
Het team van zomer 2010 
 

Het andere goede nieuws is dat wij al een kok 

hebben die komt van half mei tot september. Dat 

betekent dat het restaurant 4 maanden open zal 
zijn! Een mooie verbetering van de service voor 

onze gasten vinden wij.  

Het team is echter nog niet compleet:  

 
Wij zijn op zoek naar: 

 Een enthousiaste medewerker voor 
de bediening in het restaurant voor 

de maanden juni, juli en augustus 

 Een enthousiaste medewerker voor 
het recreatieteam voor de maanden 
juli en augustus. 

 Stuur je brief met CV, beschikbaarheid en  
een leuke foto: info@campingembrun.com 

 

Het is absoluut een pre als je wat ervaring hebt in 

de sector waar je voor solliciteert. Je moet 
minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van een 

rijbewijs. 

 

 

Vergoeding 

Gedurende je verblijf tijdens de zomer slaap je in 

een caravan bij ons op de camping, die je deelt met 

je collega‟s. Je werkt dus op basis van „kost en 

inwoning‟ en krijg je de reiskosten vergoed. 
Daarnaast ontvang je een weekvergoeding met een 

bonussysteem: aan jou om er uit te slepen wat er 

in zit!  

 
ABRIKOZENJAM 
Na het succes van de pruimenjam en de 

appelsap van vorig jaar was deze zomer het 
jaar van de Abrikoos. Een culinair 

hoogtepuntje van de zomer 2010! 

 

Het boompje was een origineel kadootje van het 

personeelsteam van het seizoen 2004. Na zes jaar 
met zorg bewateren en toespreken voelde het 

boompje dat de tijd rijp was. De takken konden het 

gewicht van de prachtige oranje abrikozen maar 

ternauwernood dragen. Met hulp van de 

campinggasten op de betreffende plek was de 

abrikozenoogst overweldigend. De huisgemaakte 
abrikozenjam ging vervolgens als warme broodjes 

over de toonbank…  

 

 
 

WANDELEN TOT DE PIC MORGON 
Grensverleggend of gewoon gezellig? Een 
onvergetelijke ervaring was het zeker! Een 

wandeling van 6 uur naar de top van 2400m! 

 

 
Groepsfoto op de top! Bravo! 

mailto:info@campingembrun.com


 

Dit gemêleerde gezelschap durfde de uitdaging om 

samen naar de Pic de Morgon te lopen wel aan. 

Voor ieder een persoonlijke prestatie: of je nou 

versleten knieën hebt, moeder van 3 jonge 
kinderen bent, psychiater, huisarts, serveerster, of 

gewoon campingeigenares, we zijn allemaal boven 

gekomen. Het was gewoon dik genieten! Dank jullie 

wel! 

 
JUBILEUM MONUMENT 
10 jaar Camping “La vieille ferme”. We kunnen 
terugkijken op een succesvolle tijd. Tijd voor 

een monument en een wekelijkse borrel.  

 

 
Uitleg van Bert‟s  idee tijdens de jubileumborrel. 

 

Het idee was eenvoudig doch géniaal: wij zorgen 
voor het raamwerk, het metalen monument 

(symbolisch gezien de camping) en jullie zorgen 

voor de afwerking, een handtekening met een 

ijzerdraadje (de campinggasten). 

 

 
Twee 5-en maakt 10; en de M van Mulder…. 

 

Het resultaat is bevredigend: de meest creatieve 
handtekeningen van ijzerdraad hangen in het 

monument. Er kan dit jaar nog best wat bij: we 

hebben nog wel een rolletje ijzerdraad over! 

 

MUZIEK OP DE CAMPING 
Wie denkt dat Camping La vieille ferme alleen 
een sportcamping is, heeft het mooi bij het 

verkeerde eind, want muziek maken kunnen 

wij ook heel goed met z’n allen!  

 

Dat bleek wel weer deze zomer in de maand juli, 

toen we een bijzondere gast op de camping hadden 

staan: Mirjam Timmer, de voormalige zangeres van 

de Friese popgroep “Twarres”. Dat was een mooi 

kadootje, want Mirjam bleek behalve een goede 

zangeres ook een bijzonder gezellig mens te zijn.  

 

 
Gastoptreden: Bennie, Kees, Mirjam en Martijn! 

 

Het was de leadzanger Bennie Meijer, u allen 

bekend van de feestband „Trouble‟, die 

verantwoordelijk was voor dit onverwachte 
muzikale hoogtepunt. Hij had Mirjam uitgenodigd 

als „substituut‟ voor de bandleden, niet wetende 

wat dit voor gevolgen zou hebben… Het eerste 

optreden was zo‟n daverend succes, dat de beide 

professionele muzikanten ons gul trakteerden op 

een „after-party‟, wat een evenzogroot feestje werd. 
 

Klapstuk van hun aanwezigheid was de meer dan 

overtuigende samenwerking met onze 

getalenteerde campinggasten tijdens het open 

podium. Er gaan geruchten dat ze volgend jaar 
gewoon weer terugkomen…  
  

 
Samenzang „You‟ve got a friend‟ in de finale 
 

TRIATHLON AVONTUUR 2010 
Elk jaar weer een terugkerend evenement dat 
de grondvesten doet schudden in het kleine 

stadje Embrun. Het 10jarig jubileumjaar van 

de camping daagde Bert en Ilse uit om zich 

allebei in te schrijven voor dit sportspektakel. 

Een uitgebreid verslag vind je op de website, 

hier alvast een voorproefje… 
 
“….Het regent als Ilse en ik een dag voor de 
wedstrijd onze fietsen naar het parc fermé brengen. 
Wij onder de paraplu en de fietsen in het plastic, het 



doet me denken aan Jip en Janneke die samen een 
spannend avontuur gaan beleven. Jip moet rechts 
zijn fiets neer zetten en Janneke een stukje verder 
op….” 
 

 
Applaus voor Bert! Meer foto‟s op onze website! 
 
“…Tijdens de eerste meters lopen zie ik het 
drankpostje waar vorig jaar het avontuur eindigde. 
Niet stoppen, vooral niet stoppen. Na 1.5 km aan de 
achterkant van het plan d‟eau zit er een kleine 
afdaling in het parcours. De kramp schiet in mijn 
hamstrings en ik sta geblokkeerd als een oude 
kerel. Bij iedere beweging wordt het erger. De 
omstanders willen helpen met stretchen, aardig 
bedoelt maar ik weiger want ik weet zelf niet eens 
wat er aan de hand is. Ondertussen komt het 
doemscenario van opgave dichterbij….” 
 

 
Applaus voor Ilse!  
 
“….Twee dagen voor de wedstrijd halen Bert en ik 
op de motor ons startnummer bij het Salle des fêtes 
in Embrun. We krijgen een rugzakje met spulletjes 
en een t-shirt. Dat voelt goed. Eenmaal thuis ga ik 

meteen beginnen met mijn spullen klaarleggen. 
Typisch een geval van overconcentratie, want ‟s 
avonds constateert Bert broodnuchter dat ik zijn 
zakje heb uitgepakt en dus van plan was met het 
verkeerde startnummer weg te gaan….”. 
 
“……‟s Avonds is de pasta party op de camping. Ik 
moet keihard werken omdat iedereen binnen zit met 
dit noodweer. Een buffet buiten is nu onmogelijk en 
dus moet alles in plate-service. Meer dan ooit 
verlang ik naar een kok en de verbouwing van het 
restaurant !  Als ik aan het eind van de avond Koda 
nog even uitlaat zie ik een pruimenboom op een tent 

liggen! Bert komt gelukkig snel in actie samen met 
behulpzame jongeren en Stefan, onze 
recreatiemedewerker….”  

Wil je weten hoe dit afloopt?  Lees het volledig 

verslag op www.campingembrun.com 
 

FIETSENSTALLING op de camping 
 
De racefiets of ATB die na maanden sparen 

eindelijk de oude brik heeft vervangen parkeer 

je niet zo gemakkelijk buiten de tent of 

caravan aan een boom.  
 
Er zou stof op kunnen komen en wellicht doet een 
vogel zijn behoefte net vanaf de tak boven je zadel. 
Het liefst staat hij natuurlijk naast je bed, wat 
echter weer stuit op praktische- en echtelijke 
problemen. Vanaf dit seizoen kunnen de 
raspaardjes gestald worden in de schuur. 
Gedurende 3 vaste momenten per dag kunnen de 
fietsen gehaald of gebracht worden. En het mooie 

van dit alles; het kost niets! 

 

 
TOUR DE FRANCE 

Er wordt nu al gesproken over een historische 

tour de France, die 4 dagen in de Hautes- 

Alpes verblijft. Als tour liefhebber mag je dit 

niet missen.  
 

 
 

Dinsdag 19 juli is de finish in Gap als de mannen 

uit de Drôme komen. In de voornamelijk vlakke 

163 km is col de Manse in de finale nog een mooie 

beslissende beklimming. Woensdag 20 juli is het 

vertrek vanuit Gap en komen ze door Embrun om 
vervolgens via col de Montgenevre naar Pinerolo in 

Italië te gaan. Het is een heftige etappe met 3 cols 

over 179 km. Donderdag 21 juli wordt een 

fantastische dag. Na het vertrek in Italië komt de 

karavaan via col d‟Agnel weer terug in Frankrijk.  

De afstand in het dal is maar kort want dan wacht 
de beklimming van de col d‟Izoard, waar nog veel 

zweetdruppels liggen van alle campinggasten die 

daar ooit omhoog gezwoegd hebben. Via Briançon 

gaat het dan naar de finish op col de Galibier op 

2645 meter. Deze hoogste aankomst ooit in de tour 

http://www.campingembrun.com/


de France, is ter viering van het 100 jarig bestaan 

van de Galibier. Vrijdag 22 juli, 2 dagen voor de 

aankomst in Parijs kan er nog veel gebeuren in 

deze korte etappe van 148 km. Nu wordt via col de 

Télégraphe,  de Galibier van de Valfréjus kant 
beklommen, om vervolgens de 21 bochten van de 

Alpe d‟Huez aan te vallen. Vier dagen waar je bij 

kan zijn.  

 
MINITRIATHLON OP DE CAMPING 

Het was weer een feest die inieminitriathlon op 

de camping waar iedereen aan mee kon doen! 
Als je nog dacht dat je het virus kon ontlopen, 

dan was dit het levende bewijs dat ook dat een 

illusie is…. 

 

Net als vorig jaar was de deelname van de 
campinggasten weer overweldigend. Het motto: 

“meedoen is belangrijker dan winnen”. Groot en 

klein, dik en dun, als je maar plezier hebt.  De 

start bij het plan d‟eau zorgde weer voor veel 

bekijks van die „gekke Hollanders‟.  

 

 
Spectaculaire start bij het plan d‟eau 

 

COACH IN DE STARTBLOKKEN 

Naast al dat sporten is persoonlijke 

ontwikkeling altijd mijn stokpaardje geweest. 

Ik leef in de overtuiging dat je gelukkiger 

wordt als je jezelf blijft uitdagen daar waar 

dat kan. Ieder op zijn eigen niveau, ritme en 
naar eigen behoeften.  

 

Het is nu anderhalf jaar geleden dat ik de bachelor 

of science (BAc) in de ontwikkelingspsychologie 

heb afgerond aan de „Université de Provence‟. Vier 
jaar bikkelen om een stevige basiskennis over de 

psyche van de mens te leggen. In april 2010 ben ik 

naar een stiltecentrum gegaan om de Vipassana 

Meditatie techniek te leren. 10 dagen lang niet 

praten en alleen mediteren (ook wel mindfullness 

genoemd). 
 

In het najaar van 2010 heb ik een cursus coaching 

in Parijs bij de school van Alain Cardon en het 

métasystème met succes afgerond. Een praktische 

opleiding die mij een handvat heeft gegeven voor 
een cognitieve training met als middel de dialoog. 

In maart 2011 ga ik de cursus „Running Therapy‟ 

van psychiater Bram Bakker volgen. Dat hardlopen 

therapeutisch kan zijn wist ik natuurlijk al, maar 

de kunst is hoe begeleid je mensen daar op een 

professionele manier in? Ik ga het ontdekken! 

 

PoSition 

Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat de 
combinatie van de drie bijzonder heilzaam kan 

zijn. Het lijkt zo simpel en dat is het ook. Het heeft 

mij geïnspireerd een methode te ontwikkelen die 

drie disciplines samenbrengt. Ik noem het 

“PoSition, a way off life”. Positie omdat we allemaal 
zoekende zijn naar onze plaats in deze wereld en “a 

way off life” omdat het meer een levensstijl dan een 

therapie is. Deze zomer kan je het meebeleven. 

Natuurlijk ga ik weer leuke hardlooptrainingen 

verzorgen en gaan we lekker fietsen. Nieuw is dat 

je kunt proeven aan meditatie en coaching. Zin om 
nu al te reageren? ilse.mulder@wanadoo.fr 

 

WK VOETBAL FEEST 
Ach, ach, ach, wat waren we teleurgesteld dat 

we die titel niet in de wacht sleepte! We hadden 

er zoveel van verwacht, maar na afloop van de 
wedstrijd was het terras in een kwartiertje leeg! 

 

En toch was het elke wedstrijd weer een feestje en 

haalden wij alles uit de kast. De Nederlanders 

kwamen van heinde en ver en natuurlijk allemaal 
in het oranje!  

 
De dames van de bediening: Jolinde, Laura en Daphne 

 

Op het menu van de avond van de finale kon maar 

één gerecht staan: Paëlla! Oranje rijst in Spaanse 

sferen!  
 

 
 

mailto:ilse.mulder@wanadoo.fr


CYCLO SPORTIVE “PENTE&COTE” 

Afgelopen zomer kwam heel wat fietservaring samen op het terras om een plan op te zetten. 
Henk van Anken, Henk Ceelen, Henk Kuipers, Jan Pieter Olinga, Danny Scholing, Jan 
Strijker en Perry van Hoesel staan aan de basis van de eerste edititie van het 3-daagse 

fietsspektakel in Embrun, de “Pente&cote”. Bert gelooft er in en gaat er voor 100% voor! 
 
Pente&Cote 
De bedoeling van Pente & Cote d‟Embrun is dat het 
een echt fietsfeest wordt dat ieder jaar met 

Pinksteren gehouden zal worden. Pentecote 

betekent in het Frans Pinksteren en de woorden 

„pente‟ en „côte‟ betekenen helling of zijkant. Het 

wordt 3-daags evenement op 10-11-12 juni 2011 

met fietsuitdagingen voor verschillende niveaus. 
 

 
 

Nederlands kampioenschap  
De 3 daagse begint op vrijdagmiddag met een 

individuele klimtijdrit naar Les Orres. Nieuw is dat 

deze tijdrit in de boeken gaat als het eerste 

Nederlands kampioenschap klimtijdritten.  

De volgende dag is er een symposium over 
sportvoeding, trainingsprogramma‟s, kun je de 

nieuwste modellen fietsen uitproberen van Ghost 

en Bottecchia, is er informatie over de laatste 

technische snufjes en nodigen we een oud 

profwielrenner uit voor een lezing! 

 

 
 
Col de Vars, Risoul, Les Orres 
Vanaf zondag gaat het echt beginnen. Er staan drie 
cols op het programma, samen 3000 hoogtemeters,  

de afstand is 140 km. De eerste beklimming is de 

col de Vars (19 km, 1111 hm). Op de col krijg je 

een armband, waarmee je weer afdaalt naar 

Guillestre. De tweede beklimming volgt dan direct 

naar het skistation Risoul (14 km, 850 hm). Daar 

krijg je armband nummer twee, en daal je weer af 
naar Embrun. De laatste klim naar Les Orres 

(13km, 820 hm) kan beginnen. De finish is voor 

het Office de Tourisme in Les Orres.  

Voor degene die wel graag wil mee doen maar het 

niet ziet zitten om de hele tocht te fietsen kan één 

derde Pente&cote doen, waarbij je na de 
beklimming van de col de Vars weer terug gaat 

naar Embrun of twee derde Pente&cote: na de 

beklimming van de col de Vars en Risoul stop je in 

Embrun. 

 

Prijzengeld 
Anders dan dat jullie van ons gewend zijn, wordt 

het nu een echte serieuze wedstrijd, gesteund door 

de gemeente, de provincie en veel sponsors. 

Natuurlijk kan prijzengeld dan niet ontbreken; er 
ligt alleen al 1000 euro klaar voor de winnaar van 

de klimtijdrit. Voor de andere te winnen prijzen 

verwijzen we naar de website. 

 

 
 

Accommodatie mogelijkheden 

Bundel je fietsvrienden en –vriendinnen, en kom 

naar Embrun met Pinksteren. Wij doen er ALLES 
aan dat dit een geweldige ervaring wordt door een 

perfecte organisatie, een intieme sfeer op de 

camping, een aangepast menu in het restaurant en 

natuurlijk de perfectie slaapgelegenheid in de 

appartementen op de camping en in de nieuwe 

gîte!  
 

www.cyclo-embrun.com 
Speciaal voor dit evenement is een 

professionele website gemaakt. Hier vind je 

uitgebreide informatie over het parcours 

(hoogtemeters, percentages) en het inschrijf 
formulier. Aarzel niet langer en help ons om dit 

superleuke plan werkelijkheid te maken! Hoe? 

Inschrijven natuurlijk! Ga nu naar de website! 

  

http://www.cyclo-embrun.com/

